Beste allemaal,

Na een tijdje, door omstandigheden, uit de ether te zijn geweest, ben ik er weer.

Eerder heb ik vermeld dat de benefiet voor Education for Girls in The Gambia, van 9 juni jl. zeer succesvol is
geweest.

Naast de gulle donaties, zijn er vele sponsoren die zich hebben gemeld, om via mijn missie een meisje te willen
sponsoren voor school.

De 10 meisjes die ik al had, zijn tijdens de benefiet overgenomen door sponsoren.

De 2 jongens heb ik zelf gehouden.

Maar er was nog meer vraag naar te sponsoren meisjes.

Om aan deze vraag te voldoen ben ik eind juni, weer voor enkele weken, naar The Gambia vertrokken.
Totaal heb ik nu 20 jongeren.

Ik zeg jongeren omdat er 2 jongetjes en 1 jongeman bij zijn.

Dus in totaal 17 meisjes en 3 jongens.

Allen kunnen in september weer naar school.

Ik ben 2 jaar geleden begonnen met het financieel en zo nodig mentaal steunen van meisjes in de stad waar ikzelf
verblijf als ik in The Gambia ben.

Toen richtte ik mij voornamelijk op particuliere scholen en getalenteerde meisjes met als doel hun doorstroom naar
hogere opleidingen te faciliteren.

Ik vaar nu een andere koers en richt mij daarnaast op meisjes die wonen in The Village.

Deze meisjes hebben nog minder kansen en vinden nauwelijks iemand die ze wil sponsoren.

Naast het faciliteren van hogere opleidingen is het vooral heel belangrijk gebleken voor deze meisjes om in ieder
geval een opleiding te kunnen volgen en dan ook met name een beroepsopleiding.

Hierbij voeg ik enkele foto’s toe, die ik gemaakt heb in The Village, tijdens mijn laatste reis.

De komende weken ga ik meer vertellen en laten zien over alles wat ik voor de stichting i.o. daar al heb gedaan en
heb meegemaakt.

Dus tot snel,

Warme groet .. Olga



